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Wat is Theosofie?

Theosofie is zo oud als de mensheid en moedigt de mens aan op zoek te gaan
naar de gemeenschappelijke kern van wetenschap, filosofie en religie.

Theosofie werpt licht op heilige geschriften en leerstel-
lingen door hun verborgen betekenis te onthullen. Deze
levensbeschouwing leert de mens de Geest te zien als
zijn werkelijke zelf en zijn lichaam en denkvermogen als
uiting daarvan. Theosofie biedt een levensvisie die het
bestaan begrijpelijk maakt en die laat zien dat de
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde.
Zij ontsluiert mythen en eeuwenoude wijsheden en
opent zo de poort naar een voller en stralender bestaan
in een leven dat geen einde kent.

In deze folder tref je ons aanbod aan lezingen, films, cursussen en
studiegroepen aan.

Aanvang lezingen en films in de Loge Den Haag 19.30 uur tenzij anders
vermeld.

De openbare bijeenkomsten vinden plaats op maandagavond in de zaal van
de VKK St. Albaan, Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag. De avond duurt van
19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. Wij bieden een gevarieerd programma
aan, dat alle gebieden van de theosofie en verwante onderwerpen bestrijkt.
Lezingen en films zijn gratis voor leden, niet-leden betalen € 8,-, inclusief een
kopje koffie of thee.

Check voor het bezoeken van lezingen en films de website
www.theosofiedenhaag.nl/agenda/ of onze Facebookpagina
www.facebook.com/tvndenhaag voor wijzigingen in het programma. Als
een lezing onverwacht niet doorgaat, zal het daar worden vermeld.

Cursussen en studiegroepen

Een van onze doeleinden is het aanmoedigen van de vergelijkende studie van
godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap. Wij bieden een aantal cursussen en
studiegroepen aan waarover wij je in deze folder graag informeren.

www.theosofiedenhaag.nl
www.125jaarlogedenhaag.nl
tvndenhaag@gmail.com

Cursussen en meditatie- en studiegroepen

‘Kennismaking met de theosofie’ met Yvonne de Kroes en Elmer Overdevest.
Zeven bijeenkomsten op dinsdagavond, 19.30 - 21.30 uur.

Data 2023: 5/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 12/12

Aanmelden: tvndenhaag@gmail.com.

Door een aangeboren nieuwsgierigheid en het verlangen om de wereld om
ons heen en vooral onszelf te begrijpen, bewandelen we als mens het levens-
pad op zoek naar antwoorden. Wie tijdens die reis de theosofie ontdekt, krijgt
al snel door dat deze levensbeschouwing toegang geeft tot een schatkamer vol
eeuwenoude geschriften en esoterische kennis. Maar waar te beginnen?

De theosofie kan structuur aanbrengen in de enorme hoeveelheid

beschikbare literatuur en kan helpen uit alle informatie die op ons

afkomt, datgene te halen wat werkelijk van belang is. i e
We bespreken de volgende onderwerpen:

Wat is theosofie? | De eenheid van mens en universum | Karma |
De mens als samengesteld wezen | Het bouwplan van de kosmos |
Het pad van geestelijke ontwikkeling | Reincarnatie

Kosten: € 50, - voor 7 bijeenkomsten. Koffie en thee zijn gratis, het
boek 'Theosofie - eeuwige wijsheid voor deze tijd' is bij de cursus inbegrepen.
Als je het boek al in je bezit hebt, zijn de kosten € 35,-.

Studiegroep ‘Geheime Leer lll, esoterische opstellen en instructies’ met Ineke
Vrolijk | 10 keer op zaterdag van 14.00 - 16.30 uur via ZOOM

Data in 2023: 9/9, 14/10, 11/11, 9/12

Datain 2024: 13/1, 10/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6

We gaan ons verdiepen in de verzameling geschriften die na de dood van HPB
in haar bureau zijn gevonden. Het boek ‘Geheime Leer lll, Esoterische
Opstellen en Instructies’ van H.P. Blavatsky (uitgave 1980) is een klassieker,
hoewel de inhoud niet vergeleken kan worden met deel | en Il van de Geheime
Leer. Deze studiegroep staat voortdurend open voor toetreding van nieuwe
deelnemers. Kosten: leden € 15,- niet-leden € 30,-. Informatie en/of
aanmelden: wamvanrijn23@hetnet.nl of 071-517 11 66 .

Studiegroep ‘Beginselen van de Esoterische Filosofie’ van G. de Purucker

elke derde woensdag van de maand van 19.30 - 21.30 uur.

De studiegroep bestudeert ‘Beginselen van de Esoterische Filosofie’ van

De Purucker. Voor veel mensen is de inhoud van H.P. Blavatsky’s Geheime leer
nogal overweldigend. Dit boek voorziet in de behoefte aan een duidelijke
toelichting van HPB’s meesterwerk. Deze studiegroep is vol. Meld je aan voor
de nieuwsbrief voor info over nieuwe studiegroepen: tvndenhaag@gmail.com



Cursussen en meditatie- en studiegroepen

Meditatiegroep ‘Zoek naar de Weg’ van Rohit Mehta

Docente: Ineke Vrolijk | 10 x op zaterdag van 10.30 - 13.00 uur

Data 2023: 9/9, 14/10, 11/11, 9/12 via ZOOM

Data 2024: 13/1, 10/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6 via ZOOM

Het zijn roerige tijden. Er gebeurt van alles in ons eigen leven en met de
wereld om ons heen, die continu verandert. Met ons denken proberen we
orde te scheppen in de stroom van gedachten en gevoelens die binnenkomt.
Dat lukt zelden, waardoor er veel behoefte is aan een methode die wel rust
en ruimte kan scheppen.

Meditatie kan daarbij een ongelooflijk krachtig hulpmiddel zijn. Het oefent je
in aandachtig aanwezig zijn in het moment en vergroot je concentratiever-
mogen.

In september gaan we verder met de meditatiecursus op basis van het
boekje ‘Zoek naar de Weg’ van Rohit Mehta. Mehta bestudeerde het boek
‘Licht op het pad’ van Mabel Collins, met het boekje ‘Zoek naar de weg’ als
resultaat. Kosten: leden € 15,- en niet-leden € 30,- voor 10 ochtenden.
Informatie en/of aanmelden: wamvanrijn23@hetnet.nl of 071-517 11 66.

Genezingsritueel ‘Helende Kring” met Marijke Trouw via ZOOM
12 keer op woensdagavond van 19.30 - 20.00 uur.

Data in 2023: 19/7, 16/8, 20/9, 18/10, 15/11, 20/12

Data in 2024: 17/1, 21/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6, 17/7, 21/8

Als theosofen laten we ons inspireren door boeken, maar de
bedoeling is om het geleerde ook in praktijk te brengen door
in liefdevolle aandacht naar elkaar om te zien. Veel loges
houden dan ook genezingsdiensten waarbij gemediteerd
wordt en helende of troostende energie gestuurd wordt
t.b.v. de Aarde, situaties of mensen die dat nodig hebben.

Marijke Trouw heeft in samenwerking met de Loge Amersfoort een bestaand
genezingsritueel dusdanig aangepast dat het ook via Zoom uitvoerbaar is. Dit
initiatief hebben we ‘Helende Kring’ genoemd.

Met elkaar willen we een kring vormen van verhoogde energie om heling te
bevorderen en licht uit te stralen naar alles en iedereen die dat nodig heeft.
Stuur een bericht aan tvndenhaag@gmail.com voor de ZOOM-link.
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2/9 ‘Escher - Andere Wereld’, Kunstmuseum Den Haag 10.30-12.30 uur

Stap letterlijk in de wereld van Escher en beleef zijn werk als nooit tevoren. Zijn
beroemde prenten, waarin optische illusies, onmogelijke architectuur, reflectie
en natuur centraal staan, worden hier gecombineerd met spectaculaire
installaties van het kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh. De wisselwerking
tussen Eschers prenten en de ruimtelijke installaties creéert zowel een unieke
beleving als een uitdieping van Eschers werk. Graag van tevoren aanmelden op
tvndenhaag@gmail.com.

11/9 ‘De mens is geboren om te verbinden, gezond te zijn en te evolueren’ —
Guido Lamot | Wij zijn toegerust om te verbinden, lang te leven en om te
transformeren. Als we ons verbinden met de intelligentie van de kosmos
beseffen we de drijvende krachten achter de menselijke en planetaire evolutie.
Als we ons verbinden met de intelligentie van het licht kunnen we ons zelfge-
nezend vermogen leren gebruiken. Als we ons verbinden met de intelligentie
van het hart, mogen we vanuit ons diepste wezen, de inherente kwaliteiten
van zuiverheid, care (zorg), eenvoud, wijsheid, liefde en mededogen toepassen
in het dagelijks leven.

18/9 (via ZOOM, in het Engels) ‘De Geheime Natuurrijken’ — Tim Wyatt
Ongekend door de meeste mensen, bestaat er een verborgen rijk van
onzichtbare niet-menselijke wezens die levensvormen in alle natuurrijken
creéren, beschermen en ondersteunen. Ze omvatten grote hiérarchieén van
natuurwezens die werken in aarde, lucht, water en vuur, binnen de etherische
en astrale sferen. Op een hoger plan bestaan zelfs nog krachtigere creatieve
wezens, de Deva’s (of Lichtwezens) van engelenrijken. Tim zal in zijn voor-
dracht uitleggen dat zonder deze verborgen rijken er geen leven zou zijn, zoals
wij dat kennen. Aanmelden voor de ZOOM-link op tvndenhaag@gmail.com

2/10 Vier gespreksavonden ‘Aan de voeten van de Meester’
Overige data: 16/10, 13/11 en 27/11

Het boekje “Aan de voeten van meester” werd al op 13-jarige
leeftijd door Alcyone (Jiddu Krishnamurti) geschreven. Het bevat
overleveringen van meester K.H. waarmee Alcyone de mensen een richtsnoer
geeft over hoe een spiritueel leven te leiden. Tijdens deze vier gespreksavon-
den wordt telkens een van de hoofdstukken uit dit boekje besproken:
onderscheidingsvermogen, begeerteloosheid, juist gedrag en liefde. Een
leidraad hierbij is het werkboekje over ‘Aan de voeten van de Meester’ van
Christian Vandekerkhove. Gespreksleider is Jan Willem Renssen.
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9/10 en 23/10 ‘Reis van de Ziel’ - Raymond Tauecchio | De 2 lezingen van
Raymond gaan over de reis van de ziel over meerdere levens. Raymond
hanteert schema’s die zijn opgesteld op basis van de 3 eerste boeken van
Chelsea Quinn Yarbro. Dit medium kreeg in de jaren 80 veel informatie door
over de groei van de ziel van entiteit Michael, die aangaf dat elk mens, in elk
stadium, in staat is met zijn essentie in contact te komen, als deze mens erin
slaagt zoveel mogelijk vanuit de positieve polen van zijn karakter te werken.

30/10 Film en Gespreksavond: The Adjustment Bureau’ |Deze film zou als
subtitel “Vecht voor je lot" kunnen hebben. De ambitieuze David staat op het
punt een zetel te bemachtigen in de Amerikaanse senaat, maar als hij een af-
faire met de mooie Elise krijgt, verandert zijn leven drastisch want de mannen
van het mysterieuze 'Adjustment Bureau’ willen per se verhinderen dat ze
samen zijn. Hebben wij eigenlijk invioed op ons lot? O.l.v. Jan Willem Renssen.

6/11 ‘Buitenaards leven - waar zoeken we naar?’ - Saskia Bosman | |Is er
leven elders in het heelal? De astrobiologie zoekt naar buitenaards leven en
naar de geschikte omstandigheden hiervoor, zowel binnen als buiten ons
zonnestelsel. De meeste astrobiologen gaan uit van levensvormen zoals we die
op aarde kennen. Zijn totaal andere levensvormen ook mogelijk en zijn ze al op
de Aarde? Deze lezing gaat ook over vreemde microben, gevonden in de
ruimte, op Aarde, in het heelal, in andere dimensies en op andere tijdlijnen.

20/11 ‘Ontdekkingen in Sardinié die de gevestigde opvattingen over Atlantis
ter discussie stellen’- Sam Pitzalis | Sardinié heeft een reputatie als “Isola
Mito”, mytheneiland. In deze bijzondere lezing worden gevestigde opvattingen
in de archeologie ter discussie gesteld. Nuraghetorens
die 0.a. zonnewendes en equinoxen markeren,
Reuzengraven die recentelijk zijn onderzocht en de
relatie met diverse boeken die de gangbare opvattingen :
over Atlantis ter discussie stellen, zoals die over de zuilen van Hercules.

4/12 ‘Evolutie: dansen of slagveld’ - Thea Deege

Alles is in evolutie, dat is een basisidee in de theosofie. De Eénheid wordt een
veelheid, met de opgedane ervaring klimt alles terug op naar de Eénheid.
Momenteel zijn er veel oorlogen op deze aarde. Maar iedere oorlog is een
oorlog tegen onszelf. Ons bestaan is opgebouwd uit tegenstellingen maar
gelukkig is niet alles kommer en kwel: er is de dans van het leven. De hindoe-
god Shiva, danst een kosmische dans. En wij dansen tussen oorlog en vrede.
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8/1 Drie gespreksavonden ‘Licht op het pad’ | Overige data: 22/1 en 5/2
‘Licht op het Pad’ van Mabel Collins uit 1885, is een eeuwige favoriet in de
theosofische literatuur. De ondertitel is een verhandeling die is geschreven
voor persoonlijk gebruik door hen die de oosterse wijsheid niet kennen en die
binnen haar invloed wensen binnen te treden. De regels in de tekst dienen als
sporten van een ladder in de voortgang van het spirituele leven. Het boekje
“Zoek de weg” van Rohit Mehta is onze leidraad. O.l.v. Ria Schopman.

15/1 “Astrologie in de kunst’ - Frits Bolk | Waarom schildert een kunstenaar
zoals hij schildert? Een waarachtig antwoord hierop kan je vinden in de astro-
logie. De horoscoop, het dierenriemteken en de planetenposities brengen ons
dichter bij de waarheid over “het waarom” van een bepaalde stijl of werkwijze.
Zo zien we dat de Kreeft Rembrandt zorgt voor mild clair-obscur en bezielde
gezichtsexpressies. Weegschaal Caravaggio is helderder en contrastrijker, heeft
minder verinnerlijking. Zo kijken we met een astrologisch oog naar kunst.

28/1 'Hilma af Klint & Piet Mondriaan, Levensvormen' Kunstmuseum Den
Haag, 10.30 - 13.00 uur | In deze duotentoonstelling wordt het werk van deze
baanbrekende kunstenaars voor het eerst samengebracht. Hoewel de twee
theosofen elkaar nooit hebben ontmoet, laat de tentoonstelling zien dat hun
eigenzinnige stijlen zijn ontstaan uit een gedeelde fascinatievoor ' ¥ . "y«
spirituele bronnen en het verlangen om de krachten achter het NS
leven op aarde te begrijpen. Aanmelden: tvndenhaag@gmail.com

29/1 Film en gespreksavond: ‘What the Bleep Do We Know!?’
Deze Amerikaanse film (2004) legt een spirituele connectie tussen kwantum-
fysica en bewustzijn. We volgen het leven van een fotograaf d.m.v. interviews
in documentaire stijl. Na de film bespreken we o0.a. de volgende stellingen: het
universum kan beschouwd worden als opgebouwd uit gedachten en ideeén
i.p.v. materie, de "lege ruimte" is niet leeg, materie is niet vast en door de
hersenen geproduceerde peptiden kunnen een lichamelijke reactie op emotie
veroorzaken. Gespeksleider is Jan Willem Renssen.

19/2 Leylijnen en krachtcentra - Georges van den Boorn | Bestaat er een
energienetwerk rond de aarde? Geprojecteerde lijnen waarlangs zich op tallo-
ze plaatsen in de wereld spirituele centra bevinden zouden tot deze categorie
kunnen behoren. Het alom bekende codrdinatenrooster van globale lengte- en
breedtegraden kan ons helpen om ons een dergelijk netwerk voor te stellen.
Een globaal netwerk van elektro-magnetische krachtlijnen (‘grid’) bestaat uit
leylijnen die elkaar kunnen kruisen op knooppunten of krachtcentra.
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4/3 Theosofie in de architectuur - Arjan Hebly | Aan het begin van de 20ste
eeuw oefende de Theosofie een grote aantrekkingskracht uit op veel mensen,
waaronder nogal wat kunstenaars, musici en architecten. In de architectuur
heeft dat geleid tot zeer bijzondere en uiteenlopende resultaten, zoals de
Amsterdamse School (0.a. Karel de Bazel), het Justus van Effen woningbouw-
complex (Michiel Brinkman) en de stralende Van Nelle fabriek (Jan Brinkman
en Leen van der Vlugt). In de lezing gaan we op zoek naar een aantal, vaak
intrinsieke, theosofische thema’s die in deze werken zijn terug te vinden.

11/3 ‘Mahatma Gandhi: Karma Yogi en Geweldloze Strijder tegen Onrecht en
Onderdrukking’ - Victor van Bijlert | Een van de weinige strijders tegen on-
recht en koloniale onderdrukking die (a) succesvol was, en (b) gewelddadige
methoden volledig afzwoer om zijn doelen te bereiken, was de Indiase vrij-
heidsstrijder Mahatma Gandhi. In deze lezing gaan we kort in op zijn leven, zijn
ideologische ontwikkeling en de geweldloze methoden die hij toepaste.

% Gandhi was weliswaar geen theosoof, maar wel beinvloed door
theosofische literatuur. Zijn voornaamste inspiratiebronnen waren
echter de Bijbel, de Bhagavad Gita maar ook het Yoga Sutra. Uit
Gandhi’s ervaringen zijn ook waardevolle lessen voor de heden-
daagse wereldpolitiek te trekken.

23/3 Museum Volkenkunde, Steenstraat 1, Leiden 10.30 - 13.00 uur Museum
Volkenkunde staat, als een van de oudste volkenkundige musea ter wereld,
midden in de actualiteit. Met grote en kleine, succesvolle tentoonstellingen,
vernieuwende publieksprogramma’s, toonaangevend wetenschappelijk onder-
zoek en internationale samenwerkingsprojecten. Een wandeling door het
museum opent je blik op de wereld. Van Bali tot Guatemala, van Oceanié tot
de Noordpoolgebieden en van Mekka tot Djenné. In Museum Volkenkunde
ontdekt de bezoeker dat we, op de verschillen na, allemaal hetzelfde zijn:
mens. Graag aanmelden op tvndenhaag@gmail.com .

8/4 De verborgen wijsheid van sprookjes - Wim Leys

Hoewel we allemaal vertrouwd zijn met sprookjes, beseffen we
meestal niet dat deze oude verhalen, die tegenwoordig voor kinderverhaaltjes
doorgaan, uit de mysterién van de oudheid komen. Verrassend diepzinnig wor-
den ze, en leerzaam, wanneer je ze tegen het licht van de theosofische kennis
houdt. Roodkapje, Sneeuwwitje, Assepoester en al die andere sprookjesfiguren
geven antwoorden op spirituele levensvragen. Wij kennen ze nog uit onze kin-
derjaren en zij zullen ons wellicht onbewust in latere jaren geholpen hebben.
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22/4 ‘Van onthechting tot transformatie - Tolkiens “Lord of the Rings” als
wegwijzer voor zelftransformatie en ontwikkeling’ - Jan Maarten Braak
Jan Maarten neemt ons mee naar de diepere lagen die dwars
door Tolkiens meesterwerk "Lord of the Rings" lopen. Tolkien
put uit de oeroude mythologieén, sprookjes, religies en levens-
filosofieén en leert ons over het concept 'onthechting' dat in
diverse spirituele tradities een belangrijk thema vormt. Aan bod komen o0.a. de
geheime betekenis van de getallen (1-3-7-9), de transformaties van Gandalf, de
terugval van Saruman, de verschillende wezens en hun relatie tot concepten
als de 7-voudige mens, de hogere en lagere naturen (Aragorn en Boromir), de
inwijdingen op het spirituele pad en het concept 'bewustzijn'.

29/04 Film en Gespreksavond ‘The Butterfly Effect’ | De film heeft als onder-
titel: "Verander één ding. Verander alles." De 20-jarige student Evan Treborn
beschikt over een unieke maar levensgevaarlijke gave. Hij is in staat terug te
keren naar zijn verleden. Voor Evan, geplaagd door schuldgevoelens, lijkt het
de ideale manier om de levens van zijn vrienden, en vooral z'n ex-liefje, weer
op de rails te krijgen. Hij houdt echter geen rekening met het 'butterfly effect’,
de ijzeren wet die bepaalt dat de allerkleinste wijziging in het verleden een
enorme weerslag heeft op de toekomst. Na de film leidt Jan Willem Renssen
het gesprek over de invloed van beslissingen uit het verleden op de toekomst.

27/5 ‘De vier Rijken en de parallelle evolutie van de Devas’ - Wim Leys | Dat
er 4 natuurrijken zijn (mineralen, planten, dieren en mensen) weet eigenlijk
iedereen, hoewel men hier niet echt bewust mee omgaat. Als theosofen gaan
we dit goed observeren en bestuderen. Er zit veel meer in dan zo op het eerste
gezicht lijkt. Deze kennis te koppelen aan het idee evolutie is zeer vruchtbaar.
Dat er ook nog een ander rijk is, met een parallelle evolutie, met voor ons
onzichtbare bewoners, is in onze tijd vrijwel helemaal vergeten, wordt zelfs
niet geloofd, maar eerder ontkend en bespot. Ook dit rijk van de Devas door-
loopt zijn eigen evolutie en is onontbeerlijk voor het leven op onze aarde.

10/06 Gespreksavond: Theosofie in de praktijk’ | Jan Maarten Braak gaat met
ons in gesprek over theosofie in de praktijk. Aan de hand van een paar belang-
rijke spirituele thema's zullen we samen verkennen hoe we onze eigen weg
vorm kunnen geven m.b.v. de oude wijsheidstradities. Wat is de rol van de
theosofie in deze tijd? Hoe vind je jouw weg? Waar wil je naar toe? Het
spirituele pad verklaard: Inwijdingen; wat zijn dat? Hoe ziet de toekomst van
de theosofie er uit? Hoe kijkt de theosofie naar actuele vraagstukken?



Adres voor bijeenkomsten en bereikbaarheid

Ons adres voor alle
bijeenkomsten (tenzij
anders aangegeven):

Zaal van de
Vrij-Katholieke Kerk
St. Albaan
Rietzangerlaan 2A
2566 SV Den Haag

Met openbaar vervoer: Bus 24, Randstadrail 3, Tram 12
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In de Rietzangerlaan en omliggende straten is het vrij parkeren.

Aanmelden voor activiteiten en ZOOM-link: tvndenhaag@gmail.com

De Theosofische Vereniging

The Theosophical Society werd op 17 november 1875 in New York
opgericht door H.P Blavatsky, H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen.
Het internationale hoofdkwartier is sinds 1882 gevestigd in Adyar, India.

De op 30 maart 1897 opgerichte Loge Den Haag zorgde er samen met
zes andere centra voor, dat op 14 mei 1897 een landelijke afdeling tot
stand kwam: de Theosofische Vereniging in Nederland. De vereniging
bestaat uit Loges en Centra, verdeeld over het hele land.

Sinds 1897
Loge Den Haag van de TVN

De doeleinden van de Theosofische Vereniging zijn:

1. Het vormen van een kern van universele broederschap zonder
onderscheid van ras, geloof, maatschappelijk positie, geslacht of
huidskleur.

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten,
wijsbegeerte en wetenschappen.

3. Het onderzoeken van de onverklaarde natuurwetten en van de
vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Theosofie kent geen dogma’s en biedt thema’s aan die als uitgangspunt
kunnen dienen voor persoonlijke spirituele ontwikkeling. leder volgt
hierbij zijn eigen unieke weg.
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