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Eeuwige wijsheid, juist nu

Het is lastig om jezelf spiritueel staande te houden in een wereld die zo snel
verandert. In deze tijd, waarin groepen in de samenleving steeds verder
uiteengedreven worden, kan de theosofie juist een rol spelen in het bij elkaar
brengen van mensen.

Met de eeuwige wijsheid als leidraad leer je datgene wat
{i" waardevol is voor je bewustzijnsontwikkeling, uit de
' onophoudelijke stroom van informatie te halen, die
dagelijks op je afgevuurd wordt.
“:.0Onze Loge biedt daarvoor een uitgebreid programma aan,
" bestaande uit cursussen, studiegroepen, meditaties,
gespreksgroepen en openbare lezingen.

Studeren doen we samen, met respect voor ieders achtergrond, ongeacht
ras, geloof, geslacht of huidskleur.

Wijsheid is kennis, die in het hart is afgedaald

Wijsheid kan je niet uit boeken halen. Wijsheid is doorleefde kennis. Daarom
proberen we ook zoveel mogelijk, de inzichten die we opdoen in praktijk te
brengen, om zo bij te kunnen dragen aan een betere samenleving.

Wie zijn wij?

De Loge Den Haag is onderdeel van de Theosofische Vereniging in Nederland,
die op haar beurt weer deel uitmaakt van de wereldwijde Theosophical
Society Adyar die in 1875 opgericht werd door Helena Blavatsky en anderen.

De missie van de Theosophical Society:

Het dienen van de mensheid door het
ontwikkelen en verwerkelijken van een
zich steeds verdiepend inzicht in de
eenheid van alle leven, de tijdloze
wijsheid en spirituele zelf-transformatie.

Dit jaar bestaat de Theosophical Society 150 jaar, ter
gelegenheid waarvan een documentairefilm is
gemaakt, die nu te zien is op YouTube:

ONE FIRE | The enduring legacy of Theosophy and
Helena Blavatsky.

Cursussen en meditatie- en studiegroepen

Studiegroep ‘Geheime Leer lll, esoterische opstellen en instructies’ met

Jan van Arkel | 10 zaterdagmiddagen 14.00 - 16.30 uur via ZOOM

Data 2026: 3/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6.

Open voor nieuwe deelnemers, TVN-lidmaatschap geen vereiste.

Kosten: leden € 15,- niet-leden € 30,-. Studenten gratis. Info en/of aanmelden:
Lex Willem van Rijn: wamvanrijn23@hetnet.nl of 071-517 11 66.

Van De Geheime Leer van H.P. Blavatsky genieten vooral volumes | en ||

grote bekendheid. Deze studiegroep bestudeert het boek De Geheime Leer lll,
een bundeling van ongepubliceerd materiaal dat na HPB's dood in haar bureau
is gevonden. Er is veel ruimte voor discussie en eigen inbreng.

Genezingsritueel ‘Helende Kring” met Marijke Trouw via ZOOM
woensdagavond van 19.30 - 20.00 uur. Data in 2026: 21/1, 18/2, 18/3, 15/4,
20/5,17/6, 15/7,19/8

Als theosofen laten we ons inspireren door boeken,
maar de bedoeling is om het geleerde ook in praktijk te
brengen door in liefdevolle aandacht naar elkaar om te
zien. Veel loges houden dan ook genezingsdiensten
waarbij gemediteerd wordt en helende of troostende
energie gestuurd wordt.

Marijke Trouw heeft samen met de Loge Amersfoort een bestaand genezings-
ritueel dusdanig aangepast dat het via Zoom uitvoerbaar is. Dit initiatief heb-
ben we de ‘Helende Kring’ genoemd. ZOOM-link: tvndenhaag@gmail.com .

Studiegroep ‘De Purucker’

De leesgroep, bestaande uit 4 personen, bestudeert al een aantal jaren het
werk van G. de Purucker. Momenteel bestuderen zij het boek 'Death and the
circulations of the Cosmos', deel 1, over: ‘the process of disimbodiment’,
‘pranas and chakras’, ‘astral light and kama loka’ en ‘second death’.

Studiegroepen ‘De Stem van de Stilte’
Er zijn maar liefst 2 groepen die het tijdloze boek van mevrouw Blavatsky ‘De
Stem van de Stilte” bestuderen.

Alle hierboven vermelde studiegroepen hebben het maximaal aantal
deelnemers bereikt. Wil je op de hoogte gehouden worden van eventuele
nieuwe studiegroepen, stuur dan een bericht aan tvndenhaag@gmail.com.
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Lezingen: 19.30 - 22.00 uur. Entree € 8,- , gratis voor TVN-leden en studenten.
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag

12/1 ‘Spiritualiteit uit de woestijn, levens en praktische wijsheden van
woestijnvaders en -moeders’ — José van der Loop | Via Zoom, kosten € 15,-
De Woestijnvaders- en moeders waren een groep christelijke monniken die in
de woestijnen van Egypte leefden in de 4e en 5e eeuw. Zij streefden ernaar om
de eenheid met God of het hogere te ervaren in de louterende stilte van de
woestijn en in de diepten van hun hart. In deze afzondering worstelden ze net
als eenieder met hun menselijkheden zoals woede, angst en onrust en
streefden naar een atmosfeer van liefde, begrip en mededogen. De
ZOOM-sessie is ook vanuit de Rietzangerlaan 2A te volgen tegen regulier
entreegeld. Aanmelden voor de ZOOM-link op tvndenhaag@gmail.com.

26/1 ‘De pijnappelklier, middelaar tussen binnen en buiten’ — Saskia Bosman
Deze lezing gaat over een heel klein maar belangrijk kliertje midden in de
hersenen, dat een krachtige rol speelt in onze gezondheid en ons bewustzijn.
De pijnappelklier regelt o0.a. het waak-slaapritme en functioneert tevens als
kosmische antenne. Verder heeft de pijnappelklier te maken met het
ontspanningssysteem, meditatie en zelfgenezend vermogen.

9/2 ‘De taal van mandala’s en graancirkels — Frits Bolk

De cultische Mandala is deel van de oosterse literatuur. Met geometrie en
symbolen wordt de verbinding met de kosmos uitgebeeld. De Mandala geeft
de beschouwer de mogelijkheid om spirituele bewustzijnsgebieden te
betreden. Graancirkels: Waarom bestaan ze en wat is de betekenis voor de
mens? Deze wonderbaarlijke geometrische patronen zijn een kosmisch
geschenk en spreken de taal van het licht. Ze activeren het overstijgen van ons
bewustzijn.

2/3 Gespreksavond over ‘De Stem van de Stilte’ met Ingmar de Boer

Tijdens deze avond gaan we in gesprek met Ingmar de Boer, schrijver van het
boekje ‘De Stem van de Stilte, de Wereld achter het werk’. Op dit moment zijn
er twee studiegroepen die dit kleine, maar o zo belangrijke werk van H.P.
Blavatsky bestuderen. Ondanks het feit dat er vele boeken en artikelen over
‘De Stem van de Stilte’ zijn geschreven die de inhoud kunnen duiden, blijven er
altijd vragen over. Ingmar de Boer, voorzitter van de Theosofische Vereniging
in Nederland, leidt vanavond de gespreksgroep waarin we proberen tot een
nog dieper inzicht te komen van dit bijzondere boekje.
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Lezingen: 19.30 - 22.00 uur. Entree € 8,-, gratis voor TVN-leden en studenten.
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
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30/3 ‘Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky’ — Anja
Knoester en Wim Leijs

Helena Petrovna Blavatsky was een r; S - .~ Y
invloedrijke Russische occultiste, : » 2
schrijfster, oprichter en sleutelfiguur §

van de Theosofische Vereniging in e

1875. Zij gaf de wereld de Theosofie, 2\"’ :

maar maakte geen aanspraak hierop .

als haar eigen vinding. Ze toonde zich ni:f,\/ 2

een tussenpersoon van esoterische

kennis afkomstig van de Meesters

van Wijsheid.
Blavatsky combineerde elementen uit westerse esoterie, hindoeisme,
boeddhisme en gnostiek tot een nieuw spiritueel wereldbeeld.

13/4 ‘Leven en werk van Annie Besant’ — Wim Leijs

Annie Besant (1847 — 1933) was de 2e president van de Theosophical Society
van 1907 tot 1933. In 1893 vertrok ze naar India met Colonel Olcott.

Behalve dat ze zich met tomeloze energie inzette voor de theosofie, richtte ze
zich ook op maatschappelijke en politieke hervormingen in de Indiase
samenleving, en bereidde zo de onafhankelijkheid van India voor. Ze reisde
veel en was een leraar op het spirituele pad voor duizenden mensen over de
hele wereld. Tijdens deze lezing zal interessant historisch beeldmateriaal
vertoond worden.

27/4 ‘De Theosofische hemel en hel’ — Thea Deege

Om over de theosofische hemel en hel te kunnen praten moeten we ervan
uitgaan dat de menselijke Ziel een onafhankelijk bestaan heeft van het fysieke
lichaam: dat de Ziel een fysiek lichaam gebruikt en niet het product ervan is.
Denk aan Sutratma, de draadziel, die alle positieve verworvenheden aaneen-
rijgt als paarlen aan een snoer. We assimileren dat alles in de toestand van
Devachan.

Maar voor een sterke, boosaardige natuur, die volhardt in de boosheid, moet
er een toestand zijn die met Devachan overeenkomt. Dat is Avitchie, de
volmaakte antithese van Devachan, door de vele volkeren gepopulariseerd tot
hemel en hel.
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Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Entree € 8,-, gratis voor TVN-leden en studenten.
Adres: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag

1/6 Een kennismaking met de Vijf Elementenleer uit de oosterse
levensfilosofie — Yoff Kau

. Theosofen vertrouwen op eeuwenoude
wijsheid en kennis. Hoe past de theorie van de
‘Vijf Elementen’ uit de Oosterse Geneeskunst
hier bij?

Deze inleiding biedt een andere manier om te
begrijpen hoe je lichamelijke gezondheid,
emoties en omgeving met elkaar verbonden
zijn, zodat je onbalans kunt herkennen en,
bijna speels, kunt ombuigen.

Herken de diepere verbinding met de natuur
. en natuurlijke cycli, zoals de seizoenen, om in
grotere harmonie met je omgeving en jezelf te
leven.

De theorie biedt zowel een algemene als een persoonlijke manier om naar de
wereld en onszelf te kijken tijdens onze queeste naar ontwikkeling en
harmonie.

15/6 ‘Licht: wetenschappelijk, religieus en filosofisch gezien’ — Hans Knoester
De tweede regel uit de invocatie (universele aanroep) ‘O Verborgen Leven’ van
Annie Besant is: O Verborgen Licht, stralend in ieder wezen

Maar wat is dan dat Licht dat in ieder wezen straalt en waarom wordt het
beschreven als verborgen?

Op deze avond gaan we vanuit drie verschillende perspectieven kijken naar de
letterlijke, spirituele, dan wel symbolische betekenis van Licht: Wat zeggen de
filosofie, de moderne natuurkunde of religieuze tradities over dit fenomeen?
En wat betekent Licht voor jullie? Hans Knoester wil hierover graag met jullie
van gedachten wisselen.

Eventuele annuleringen of wijzigingen in het programma zullen tijdig op onze
Facebookpagina en website worden vermeld.

Adres en bereikbaarheid

Locatie (tenzij anders aangegeven):

Zaal van de Vrij-Katholieke Kerk
St. Albaan

Rietzangerlaan 2A

2566 SV Den Haag

Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Entree: € 8,- incl. kopje thee of koffie,
TVN-leden en studenten gratis.

Aanmelden voor activiteiten en ZOOM-link: tvndenhaag@gmail.com

Check voor je bezoek www.theosofiedenhaag.nl/agenda/ of onze Facebook-
pagina www.facebook.com/tvndenhaag voor wijzigingen in het programma.
Als een lezing onverwacht niet doorgaat, zal het daar worden vermeld.

Bereikbaarheid
Met openbaar vervoer:

Vanaf Den Haag Centraal:

Bus 24 richting Kijkduin, halte Kwartellaan, daarna 4 minuten lopen

of

Randstadrail 3 richting Loosduinen, halte Zonnebloemstraat, daarna 15
minuten lopen.

Vanaf Station HS:
Tram 12 richting Duindorp, halte Sportlaan, daarna 13 minuten lopen.

Met de auto: In de Rietzangerlaan en omliggende straten is het betaald
parkeren van 18.00 - 24.00 uur.

E ?':-.:r . E Nieuwsbrief

2y

Altijd als eerste op de hoogte zijn van alle nieuwtjes
en activiteiten?

Scan de QR-code en schrijf je nu in voor onze
maandelijkse nieuwsbrief.
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